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Heel, heel lang geleden woonde er, diep in de donkere zee aan de kust van China, het 
monster van Nian. Nian was een wreed monster met scherpe tanden en lange hoorns. Heel 
het jaar hield hij zich verborgen onder het water, maar op oudejaarsavond kreeg hij altijd 
honger. Omdat hij dol was op mensenvlees, ging hij met oudjaar op mensenjacht in het 
dorp.  

Uit pure wanhoop vroegen de dorpsbewoners de leeuw om hulp, die toestemde. De 
eerstvolgende oudejaarsavond was het zover. Vlak voor middernacht sloop het monster 
van Nian het dorp binnen… 

Maar wat bewoog daar achter de huisjes? Het was de leeuw! De leeuw sprong 
tevoorschijn, spreidde zijn borst, hief zijn hoofd en schudde zijn manen. Luid brullend 
stormde hij op het monster de Nian af. De Nian schrok zich een hoedje en met de staart 
tussen de benen maakte hij dat hij wegkwam. Terwijl hij wegvluchtte riep hij; “Ik neem 
wraak!”. 

Omdat de leeuw zo dapper was geweest, mocht hij het keizerlijk paleis bewaken. 
Gerustgesteld door de aanwezigheid van de leeuw kabbelde het leven van de 
dorpsbewoners voort. Zo verstreek er een jaar, en op een zeker moment was het weer 
oudejaarsavond. Het monster van Nian sloop weer op het dorpje af. Zodra de 
dorpsbewoners dit doorkregen ontstond er paniek! De leeuw was druk bezig met het 
bewaken van het keizerlijk paleis, wie moest hen nu beschermen? Gelukkig bedachten 
twee dappere dorpsbewoners een list. Van bamboe en doeken maakten ze een 
leeuwenkostuum. Ze kropen onder de “leeuw” en begonnen te springen en te brullen. Het 
monster van Nian schrok hier zo van dat hij snel wegvluchtte. Sindsdien danst men elk 
nieuw jaar de leeuwendans in China, zodat de Nian zich nooit meer zal durven vertonen. 




